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Jannes en Gart Smits
‘Awesome’, dat is het woord waarmee Jannes (16) zijn 
kunstkameraadschap met kunstenaar Gart omschrijft. Het idee 
om de Romeinse god Janus af te beelden komt van Gart. Hij 
vertelt: ‘Janus als de god die de hemelpoort opende en afsloot. 
Jannes was meteen weg van dat idee. Ook de twee gezichten 
spraken hem aan. Zijn duistere kant is zijn verleden en zijn 
lachende kant is hoe positief hij nu in zijn leven staat. Jannes 
bepaalt zelf wie en wat hij binnen laat in zijn leven, zodat zijn 
lachende kant de overhand kan hebben.’
De twee Kunstkameraden maakten eerst een oefenschilderij en 
daarna heeft Jannes de definitieve versie gemaakt. Graffiti maken 
vindt hij geweldig. ‘Oow yeah! Graffiti will never die!’, roept hij 
enthousiast. 

Janus (de god met 2 gezichten)
Graffiti/spray art
100 x 140 cm (b x h)




