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Afnan
Ergisa
Saron en Dorry Franken

Afnan (13) uit Syrië is Dorry’s eerste Kunstkameraad uit het azc 
Breda. ‘Afnan is een vriendelijk bescheiden meisje’, vertelt Dorry. 
‘Ze is een steun voor haar moeder, die gewond is geraakt tijdens 
een bombardement in Aleppo.’ Dorry en Afnan werkten met 
Syrische muziek op de achtergrond. Speels leerden ze elkaar 
tussendoor Nederlandse en Syrische woordjes en al schilderend 
neuriede Afnan mee met haar favoriete muziek.

Dorry’s volgende Kunstkameraadje Ergisa (9) kan erg goed 
tekenen, vertelt Dorry over haar tweede ervaring. ‘Helaas moest 
het gezin van Ergisa terug naar Albanië. De dag voordat ze uit 
Nederland vertrokken, werkten we nog samen in het atelier. 
Natuurlijk waren we bedrukt vanwege het naderende afscheid, 
maar het werd een waardevol samenzijn. Via Facebook houden 
we sindsdien contact.’

Ook van haar volgende Kunstkameraadje Saron (10) uit Eritrea 
leerde Dorry buitenlandse woorden. ‘We hebben boodschappen 
gedaan bij de supermarkt, bakker en bloemist. Saron babbelde 
veel. Ze onthoudt alles tot in detail. Ik heb ook een keer met het 
gezin mee gegeten. Heel gezellig.’
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