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Zhaleh en Noortje Haegens

Noortje: ‘We hadden direct een super fijne klik. We kletsten over 
van alles en nog wat. We zijn naar de bioscoop en het theater 
geweest. We luisterden naar muziek en zongen dan heel hard mee.’ 
Zhaleh (16) uit Iran heeft van haar Kunstkameraad Noortje een 
beginnerscursus fotografie gekregen, waarbij ze ingezoomd 
hebben op compositie, beweging fotografie en nachtfotografie. 
Noortje is enthousiast en dat steekt ze niet onder stoelen of 
banken. ‘Zhaleh pikte de Nederlandse taal heel snel op. We 

hebben veel met elkaar besproken en we vinden het boeiend om 
elkaars cultuur te leren kennen. Zhaleh en haar familie zijn meer 
dan een Kunstkameraad voor mij. Ze laten me kennis maken met 
andere normen en waarden. Dat vind ik heel waardevol. De 
dankbaarheid die ze uiten is zo ongelofelijk mooi. Zhaleh komt 
uit een warm gezin; ik ben een aantal keer hartelijk ontvangen 
met heerlijke kruidenthee en zoetigheid uit Iran. We hebben een 
bijzondere band opgebouwd.’
De twee Kunstkameraden werkten aanvankelijk in een landschap 
als decor. ‘Tijdens de nachtfotografie ervaarden wij het magische 
moment van de schemering van het landschap. Uiteindelijk 
kwamen we op het idee om een portret van Zhaleh te maken en 
haar sterke positieve karakter in beeld te brengen. Een jonge dame 
met een zeer eigen persoonlijkheid. Deze meid heeft iets te 
vertellen en spreekt tot de verbeelding. Ik ben trots op haar en 
op het werk dat we gemaakt hebben.’
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