




Vooruit

sport. Dat het niet wordt gezien als dagbesteding, 

maar als een waardevolle toevoeging aan de hulp voor 

jongeren. Ik zou dan ook willen zeggen: doe mee, het 

is zó leuk en levert zoveel op!” 

Kunstkameraden en Sterk Huis  

Een van de instellingen die al in een vroeg stadium de 

samenwerking aanging met Kunstkameraden, is Sterk 

Huis. Deze organisatie biedt een warme en veilige 

omgeving voor iedereen die hulp nodig heeft bij vragen 

op het gebied van veiligheid, ontwikkeling en opvoeding: 

kinderen, jongeren, gezinnen, vrouwen en mannen. Lian 

Smits, bestuurder van Sterk Huis, vertelt: “We zorgen op 

een duurzame manier voor stabiliteit en een veilige 

toekomst voor iedereen die dit nodig heeft. Hier past 

ook kunst bij. Je uitdrukken kan op verschillende 

manieren, niet alleen in taal. Vooral voor jongeren kan 

het maken van kunst een belangrijke expressievorm zijn. 

We hebben gemerkt dat ze zich hierdoor prettiger 

voelen. We hebben heel goede ervaringen met 

Kunstkameraden. Zij zijn betrouwbaar, proactief, 

ontzorgen ons en zorgen voor goede begeleiding. Er zijn 

al diverse mooie samenwerkingsprojecten geweest en 

prachtige dingen gemaakt.” 

Meer mogelijkheden

Hoe positief Lian Smits ook is, ze erkent dat een 

dergelijk project niet vanzelf gaat. “Het kost geld en niet 

alle deelnemende jongeren zijn gewend om zich goed 

aan afspraken te houden, dus ook vanuit onze 

organisatie is er begeleiding nodig. Maar dat vergeet je 

meteen als je ziet dat jongeren er blij van worden. Een 

dergelijk traject is niet altijd makkelijk, maar ook al 

loopt het niet vlekkeloos: het is bijna altijd waardevol. 

Jongeren die zich via een kunstvorm uiten, laten zien 

wat ze belangrijk vinden. En als het kunstwerk klaar is, 

gaan ze over de rode loper naar hun expositie. Dat doet 

iets met de deelnemers: je ziet ze stralen. Het zou mooi 

zijn als meer zorginstellingen kunst als manier van 

uiten en bezinnen oppakken. We proberen ook om 

jongeren op een sport- of hobbyclub te krijgen, voor 

verbinding en als uitlaatklep. Kunst en cultuur kunnen 

ook die betekenis hebben. Ik ben ervan overtuigd dat 

jezelf uiten op een andere manier dan praten, heel erg 

belangrijk is om een stabiel, stevig mens te worden.”

Vooral doen

Lian Smits wil dan ook graag verder met 

Kunstkameraden, maar er moet binnen haar 

organisatie wel voldoende budget en menskracht 

voorhanden zijn. “Ik zou het andere zorginstanties zeker 

aanraden om kunst en zorg te verbinden. Het plezier en 

het gestegen zelfvertrouwen dat ik bij jongeren in dit 

traject heb gezien, gun ik ieder kind en diens begeleiders. 

Bovendien straalt dit op een positieve manier af op je 

organisatie. Mijn advies? Zorg ervoor dat je kunstenaars 

kiest die passen bij de belevingswereld van jongeren - 

bijvoorbeeld een danser, videomaker of rapper - en doe 

het gewoon. Het levert zoveel moois op!”  

Fotografie: Margo Remie
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